
Uw steun….hun toekomst !! 

 
Persoonlijke aandacht 

Door met het pleegkind te corresponderen krijgt men de 
kans een leuke band op te bouwen. De brieven worden 
vertaald en de pleegouders ontvangen in het Engels 
vertaalde brieven van het pleegkind. Ook worden zij op 
de hoogte gehouden van de vorderingen van het 
pleegkind en krijgt men foto’s/informatie over de 
gezinssamenstelling en leefomstandigheden.  
 

 
 
De pleegouders kunnen elkaar jaarlijks treffen op de 
pleegoudermiddag, waar zij geïnformeerd worden over de 
activiteiten en de kosten zowel in Nederland als in 
Indonesië. 
 
Op deze gezellige middag wordt e.e.a. afgewisseld met 
muziek, verloting etc. Kartini houdt iedereen op de 
hoogte via nieuwsbrieven en krijgt men jaarlijks het 
Kontaktorgaan. 
 
Steun aan Kartini is dus deze kinderen op weg helpen 
naar een toekomst met meer kansen. 
 
Het begin van die weg is en blijft scholing, scholing, 
scholing !!!     
 

      

Raden Ajeng Kartini (1879-1904) 
‘Studeren! Studeren!’    
Zij was een Javaanse aristocrate en voorvechtster van de 
rechten van de vrouw. Onderwijs voor jongens, meisjes, 
arm en rijk voor iedereen, daar zette zij zich onvermoeibaar 
voor in. Deze bijzondere vrouw is een bron van inspiratie 
voor de stichting die haar naam met trots aan Kartini 
ontleent.  

 
 

Zij werd op 21 april 1879 geboren te Mayong, op Java. Met 
haar zussen had Kartini een zeer sterke band. De drie 
meisjes hadden in zekere zin geluk: ze mochten van hun 
vader naar school. Ondanks zijn progressieve houding 
heersten in huis de traditionele normen en waarden. 
Kartini wilde niet ondergeschikt zijn. Ze  stond erop dat 
haar broers en zussen als gelijken behandeld werden. 
 
‘Mijn pen kunnen ze mij niet ontnemen’ 
Met 12 jaar werd Kartini als huwbaar beschouwd. Volgens 
de tradities moest ze de jaren die volgden binnenshuis 
blijven, wachtend op een huwelijksaanzoek. In die periode 
las zij, onder andere veel Nederlandse boeken en schreef zij 
brieven in het Nederlands. Daarin verhaalde ze over het lot 
van vrouwen in Indonesië, de strijd tegen het uithuwelijken 
en het belang van educatie voor alle kinderen.  
 
‘Geef Java flinke, verstandige moeders!’ 
Kartini werd uitgehuwelijkt en tegen haar verwachtingen in 
ging ze veel voor haar man voelen. Hij was regent van 
Rembang, durfde net als Kartini kritiek te uiten en deed 
veel voor het volk. Na korte tijd werd Kartini zwanger, 
helaas stierf zij 4 dagen na de bevalling op 25-jarige leeftijd. 
Kartini is in Indonesië hèt symbool van de verheffing van 
het volk en van de vrouwenemancipatie geworden. Op haar 
verjaardag 21 april viert Indonesië Hari Kartini, de 
nationale dag van de vrouw. 
 
 
 

                          Voor kinderhulp in Indonesië   
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